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Heropvoering van de revue '‘Blinte
flinders’ op reiinie in Oosternijkerk

Van heinde en ver zijn ze gekomen, de ’Ald-Nytsjerksters’, geboren en getogen of
een groot deel van hun leven doorgebracht hebbend in Oosternijkerk of
Bollingawier. Zij gaven daarmee gestalte aan wat de dichter A. Jousma eens
schreef over ’it dlde doarp: 't Doarp fan myn bernetiid leit djip bidutsen; inder de
spinreachfluezen fan de jierren; De grize foarmen skimerje fan fierren; Mei lijen
ha’k de webben stikken lutsen.’

Het doel van de komst van deze Ald-Nytsjerksters was de reiinie die zaterdag
werd gehouden. Zo rond kwart over acht waren de eerste reiinisten al bij de tent

op het sportterrein aanwezig.

Ik bin Gert en hy is Theunis; och heden ja,
ik koe jim froeger ek al net ut elkoar halde’

Gecombineerd met de reiinie werd het
dorpsfeest gehouden zodat de reiinis-
ten ook dat nog ’even’ mee konden
nemen. Bovendien was het dorp
versierd en het thema van de ver-
siering was het dorp zoveel mogelijk in
de sfeer van vroeger terug te brengen.
En daar is men voortreffelijk in
geslaagd. Winkels waren ’aangepast’
en ook de olie-venter ontbrak niet.
Na de uitreiking van de gele stickers
met de naam erop, was het gezellig
praten in de tent.

Handen werden er geschud, mensen
keken elkaar eerst onzeker aan, namen
soms een afwachtende houding aan.
Maar dan ineens de blijdschap van de
herkenning.

waarin de geschiedenis van het dorp
staat beschreven.

Dhr. Ankersmit was optimistisch ten
aanzien van de vele positieve reacties
die hij en de andere leden, mochten
ontvangen. Er zijn veel veranderingen
geweest merkte hij op, o.m. in ruime
mate nieuwbouw. Verder werkte dhr.
Ankersmit de retinisten op om zijn
voorbeeld op te volgen en na hun
pensionering in Oosternijkerk te ko-
men wonen. Hierbij deed de mede-
deling om bij een eventuele run op
woningen maar bij de eveneens in de
zaal aanwezige, wethouder M. Boer-
sma aan te kloppen, allen lachen.

hervormde kerk was orgelspel van
dhr. van Luenen. In de Gereformeerde
kerk zat dhr. E. Blom achter het orgel
en fungeerde dhr. Evert Blom, van
Drachten, als 'foarsjonger’ van diverse
friese liederen.

Om half drie werd er gekorfbald; de
’Ald-Nytsjerksters’ tegen de vete-
ranen van Hantum. De oude kleu-
ren (witte bies midden, zijden
blauw en witte broek), waren uit de
motteballen gehaald. De Hantu-
mers waren in de eerste helft
duidelijk geroutineerder (zij spelen
nog zonuendan), in de tweede helft

wam Nijkerks glorie van voorheen
op korfbalgebied weer boven. Dit
kon niet voorkomen dat Hantum
won met 4-2. De leiding van de
wedstrijd was in handen van
scheidsrechter F. de Groot van
Dokkum.



