Drs. C. Schilder
25 jaar predikant

Oosternijkerk - Het is woensdag 12 april
25 jaar geleden dat drs. C. Schilder, her-
vormd predikant te Enkhuizen, in de ge-
meente van Oosternijkerk in het ambt be-
vestigd werd.

Cornelis Schilder werd 6 april 1935 te
Vlaardingen geboren. Hij bezocht het
Marnix Gymnasium in Rotterdam en het
Groen van Prinsterer Lyceum in Vlaar-
dingen. Na eerst enige tijd vicaris in Lisse
geweest te zijn werd ds. Schilder-op 12
april 1964 predikant te Oosternijkerk.
Vervolgens vertrok hij in 1969 naar Odijk
en sinds 18 januari 1981 is hij predikant
in Enkhuizen. In oktober 1986 deed ds.
Schilder zijn doctoraal examen in
Utrecht. Hij is thans o.m. lid van het
breed moderamen van de classis Hoorn
en scriba van de ring Hoorn. Toen drs.
Schilder predikant in Oosternijkerk was,
was hij daar betrokken bij de restauratie
van het orgel in de hervormde kerk. '



