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Voorwoord

Een jubileumboekje samenstellen naar aanleiding van een honderdja-
rig bestaan van een kerk is niet eenvoudig. Wat vermeld je wel, wat niet?
Hoe voorkom je dat het een saaie opsomming van feiten en gegevens
wordt, hoe voorkom je eenzijdigheid etc.?

De jubileumkommissie die onder andere zorg moest dragen voor het
doen verschijnen van dit jubileumboekje naar aanleiding van het hon-
derdjarig bestaan van de Gereformeerde Kerk van Oosternijkerk op 17
maart 1990 heeft vooral getracht een boeiend boekje samen te stellen,
dat afwisselend is, historisch interessant, en ook voor iedere lezer lees-
baar. Maar dat dit jubileumboekje bovenal iets mag laten zien van het
oprechte geloof van enkele generaties mensen én van Gods trouw aan al
die geslachten door al die jaren heen. En we spreken hierbij de hoop uit,
dat in de jaren die na dit jubileum mogen volgen, dat geloof meer en
meer beleefd mag worden samen met onze Hervormde broeders en zus-
ters ter plaatse. En dan kan het niet anders, of we zullen samen in die ja-
ren ook Gods trouw mogen ervaren.

Wat kan de lezer in dit boekje vinden? We beginnen met de uitgebreide
weergave van de rede die prof. dr. G.P. Hartvelt heeft uitgesproken in de
herdenkingsdienst op zondag 18 maart 1990, toen hij het eerste exem-
plaar van dit jubileumboekje overhandigde aan ds. E. Nawijn. Vervol-
gens duiken we de geschiedenis in. In het Fries belicht de historikus dr.
J. Swart de achtergronden van de Doleantie in Oosternijkerk. Swart be-
schrijft in zekere zin ook een klein stukje familiegeschiedenis, want het
zal blijken dat de naam Swart (toen nog: Zwart) herhaaldelijk opduikt
in die eerste jaren van de geschiedenis van onze Gereformeerde Kerk.
T. Zijlstra heeft vervolgens gezorgd voor een letterlijke weergave van de
notulen van het belangrijke 'beginjaar’ 1890. Drie jubileumredes vertel-
len ons iets over hoe onze kerk eerdere jubilea heeft gevierd. Eén van die
drie redes is uitgesproken naar aanleiding van het zestigjarig bestaan
van de 'Chr. Jongelingsvereeniging’ te Oosternijkerk in 1926. Uit dat
jaartal mag blijken, dat die jongelingsvereniging ouder was dan de kerk
zelf. Er lopen nogal wat lijnen van de beginjaren van die jongelingsver-
eniging naar de ontstaansgeschiedenis van de Gereformeerde Kerk van
Oosternijkerk. Daarom ook is deze rede in dit boekje opgenomen. In
hoofdstuk 5 behandelt T. Zijlstra aan de hand van de notulen in vogel-
vlucht de jaren 1891-1990. Uiteraard kan zo’n overzicht niet alles vertel-
len, er moesten keuzes worden gemaakt. Een belangrijk en hopelijk zeer
lezenswaardig hoofdstuk is gevormd aan de hand van bijdragen van
oud-predikanten van onze kerk. Aan deze predikanten is gevraagd hun



persoonlijke indrukken wat betreft hun jaren in Oosternijkerk aan het
papier toe te vertrouwen. Van overleden oud-predikanten is een 'In Me-
moriam’ overgenomen uit de jaarboekjes van de Gereformeerde Ker-
ken in Nederland. Al deze bijdragen bij elkaar bieden een uiteraard
veelkleurig geschiedenisoverzicht. Na de dominees komt organist
S. Heeringa aan het woord. Heeringa is al meer dan 40 jaar aan de Ge-
ref. Kerk van Oosternijkerk verbonden, dus hij kan uit ervaring schrij-
ven. Penningmeester P. Buwalda heeft de nodige financiéle cijfers door
de jaren heen op een rijtje gezet. Hetledental door de jaren heen, als ook
delijsten van predikanten en ambtsdragers maken het geheel van cijfers
en feiten kompleet. Na nog een weergave van enig historisch materiaal
in de bijlagen wordt dit boekje afgesloten waarmee het ook is begonnen:
met de herdenkingsdienst van 18 maart 1990, waarvan u in het laatste
hoofdstuk de liturgie vindt.

Natuurlijk moest dit jubileumboekje ook geillustreerd worden met de
nodige foto’s. Hierbij dank aan iedereen die foto’s uit het verleden ter
beschikking heeft gesteld voor opname in dit boekje. Ook dank aan
R. Braaksma, die enkele aktuele foto’s (kerkgebouw, huidige kerkeraad)
voor zijn rekening heeft genomen.

De kommissie, die verantwoordelijk is voor deze jubileumuitgave,
wenst u veel kijk- en leesplezier.

Namens de jubileumkommissie, K.J. v.d. Sloot
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