Uit het Notulenboek van de toneelvereniging

1990 Jaarvergadering op 29 november

De vergadering is wat later dan anders i.v.m. het rond maken van dingen voor de revue / het
dorpsfeest, zodat hierover gepraat kan worden.

Kassaldo is f 52,45 en banksaldo f 1013,75. Honneke blijft nog drie jaar penningmeester.

De revue zal worden geschreven door Klaas Tolsma en de muziek door Klaas van der Woude.
We bekijken een video van de toneelvereniging van Aarum. Zij speelden een revue van
dezelfde schrijver. Twee stukjes hieruit gaan wij ook spelen. De revue zal gaan over de jaren
40 t/m heden. De rode draad zal De Boate Hoeke zijn, zo gaat de revue ook heten.

Steeds na een sketch of lied wordt er gepraat op de Boate Hoeke (voor de boerderij van
Jappie Torensma op de leugenbak). De liedjes zullen worden gezongen door de gospelgroep.
We oefenen eerst apart, daarna met elkaar. Op woensdag 2 januari starten we. De
reliniecommissie betaalt alle kosten. Gre Dorhout wil liever dit seizoen niet meespelen,
verder doet ieder mee.

1991, verslag ontbreekt

1992 Jaarvergadering op 22 april

Hanneke meldt een batig banksaldo van f 501,60 en in kas f 25,25

De kas is gecontroleerd door Grietje.

Er is discussie over weer een verloting, dit brengt toch altijd wel wat op.

De laatste keer bij “De magnetron” was er geen verloting, deze is maar één keer gespeeld,
vrij laat in het seizoen. Dit moet voortaan weer in oktober / november, er is dan meer
publiek en we kunnen nog eens elders gaan spelen.

Op 31 oktober 1992 zal er een dorpsavond worden georganiseerd, iedere vereniging in het
dorp is gevraagd een kort stukje op te voeren. De toneelvereniging is van plan een stukje van
Klaas Tolsma te doen met drie mensen (ongeveer 5 minuten).

Freddy Wiersma is voor het volgend seizoen niet beschikbaar i.v.m. drukte (wil wel in korte
stukjes) Anne-Gerrit, Wieger en Lieuwe willen ook liever een seizoen overslaan Pieter
Sikkema zegt dat hij evt. in een kort stukje wil meespelen.

Bestuur: Minke blijft nog een jaar. Lieuwe is aftredend en Pieter Sikkema komt voor hem in
de plaats als voorzitter.

1993 Jaarvergadering op 22 mei

Met het stuk “Sa hat it sitten” zijn we dit jaar naar verschillende dorpen geweest. Daarom
zit er nu aardig wat in kas; banksaldo f 1440,70 en in kas f 160,50. Grietje deed de
kascontrole.

Dit jaar december bestaat de basisschool 125 jaar. Reden voor een feest. Men wil een soort
revue opvoeren met de kinderen van de Basisschool. De toneelvereniging zal vier kleine



stukjes doen. ledereen is graag bereid mee te doen.

Bestuur: Minke is aftredend als secretaris, Mellie Sijtsma volgt haar op.

Overwogen wordt om in november weer een stuk op te voeren of alleen met het dorpsfeest
in 1994. Er zijn al nieuwe stukken besteld. Pietsje, Sjoerdje en Lieuwe zullen ze doorlezen.

Seizoen 1993-1994

In september werd besloten een blijspel van Froukje Annema te spelen. Omdat Lieuwe en
Freddie hadden bedankt kwam Pieter Sikkema in aanmerking voor een rol en nam Sjoerdje
de regie over. Grietsje Dijkstra werd souffleuse “Gouden dagen” werd twee keer gespeeld in
dorpshuis De Terp.

In december hebben we samen met de Basisschool het 125 jarig bestaan gevierd.

In december werd besloten om een revue voor het dorpsfeest te doen. Maar er moesten
meer mensen komen. Hoe moeilijk dit in het begin ook leek, zo snel was het voor elkaar.
De coulissen werden overgekocht van Het Bolwerk voor weinig geld, dat was echt mazzel.
De revue is geschreven door Baukje van der Ploeg van Hijum uit Ternaard.

Op 15 januari zijn we begonnen met oefenen en op 28 mei hadden we de eerste opvoering
voor Tiltrans en de tweede voor het dorpsfeest op 30 juni. Een groot succes.

Op 10 september was er feest met alle spelers.

Martsje en Minke hebben bedankt voor dit jaar.

Seizoen 1994-1995

Het afgelopen seizoen was erg druk voor de toneelvereniging. Nadat besloten werd het stuk
“’t Heft yn hannen” te spelen zijn we begonnen op 26 oktober 1994. Besloten werd om een
eigen bijdrage te betalen van f 2,50 per keer, dit om de kosten van de toneelvereniging een
beetje te verzachten. Tevens werd besloten een toiletpapieractie te houden. Deze had wel
succes, de opbrengst was f 600,=. Voor dat geld hebben we lampen en toebehoren
aangeschaft. Deze waren nodig omdat besloten werd de revue van seizoen 93-94 weer op te
voeren. We werden maar liefst drie keer gevraagd en wel in Hijum, Britsum en Ternaard. Op
6 juli was de laatste opvoering, nu kon iedereen genieten van een welverdiende vakantie.

Mellie Sijtsma-Boelens

Jaarverslag van 29 oktober ‘95

Hanneke vertelt dat er f 2587,96 in kas zit.

Pieter Sikkema treedt af als voorzitter en Andre Beeksma wordt gekozen met 8 stemmen.
Theun, Gerard en Sjoerdje kregen 1 stem. Andre neemt de functie aan. Theun en Mellie doen
dit jaar niet mee.

Op 18 oktober was de eerste opvoering van het toneelstuk “It sande gebod”.

Ook worden na de vergadering de zangers van de revue bedankt voor alle hulp met een klein



presentje.
Marian Boltjes en Annemarie zijn erbij gekomen bij het toneelspelen.

Seizoen 1995-1996

We hebben een mooi stuk gehad met veel belangstelling van het publiek.
Er zit f 2645,68 in kas.

Marjan Boltjes neemt de functie van secretaresse over van Mellie.

Het volgende stuk heet “Hoe riker, hoe briker”.

Gaatske Jongeling komt erbij als souffleur.

Verslagen 1997, 1998 ontbreken.

Jaarvergadering '99 -’00, (verslag 3 juli 2000)

Sjoerdje wordt bedankt voor het overnemen van de rol van regisseur Pieter Sikkema.

We hebben in het seizoen '98-'99 twee eenakters opgevoerd, te weten:

“Mei fekansje” en “ In Faam Ut Sandoras “.

Qua geld staan we er goed voor, er is f 2800,= in kas. Om er goed voor te blijven staan wordt
afgesproken dat elk lid jaarlijks f 25,= contributie betaald (of je nu speelt of niet).

Pietje geeft aan liever niet weer te souffleren, zeker de revue niet. We zullen Trienke
Braaksma hiervoor vragen.

Gerard en Mellie geven te kennen dat ze beide willen bedanken.

Bestuurswisseling: Hanneke wil na .....tig jaar haar penningmeester rol wel overdragen.
Grietje Dijkstra neemt het stokje over en we besluiten meteen ook maar dat het bestuurslid
voor 3 jaar tekent, want anders blijf je tig jaar zitten.



