Deelnemende koren:

‘Cantate Deo’ uit Dokkum o.l.v. dhr. T. v/d Weide
1. Komt laat ons vrolijk zingen (AWN 1-29)

2. Als een boom aan stromend water (Psalm 1)

3. Vreest niet gij land verheugt U (LvdK 39)

4. Aan U behoort, O Heer der Heren (LvdK 479)

‘De Lofstem’ uit Ee o.l.v. dhr. J. Meems

1. Foar elk ding is in oere (tekst Eppie Dam, muzyk H
v/d Meer)

2. Panis Angelicus (C. Franck)

3. Looft God alom (Heinrich Schiitz)

4. Ave Maria (J.B. Hilber)

‘Willibrordus Koor’ uit Holwerd
o.l.v. mevr. J. Reitsma

1. Teach me oh Lord

Tolite Hostias

Little Tommy Tincker

Weér sjoch jo sa’n romte
Edelweiss

VoW

‘Sjong de Heare’ uit Oosternijkerk

o.Lv. dhr. H. Pickée

1. Agnus Dei (Handel, bewerking H. Pickée)

2. For unto us a child is born (Hindel, bewerking H.
Pickée)

‘Sursum Corda’ uit Anjum o.Lv. dhr E. Willems
1. Gabriellas sdng (Stefan Nilsson)
2. Morning has broken

‘De Sionsjongers’ uit Niawier o.L.v. dhr. F. de Vries
1. Oh, what a beautiful mornin’ (Sound of Musicm R.
Rogers)

Ik zou wel eens willen weten (Tekst/muziek: Jules de
Corte) Solist: Jappie de Vries

De kracht van Uw liefde (arr. Zwaanette Dijkstra)

Be Still (David Evans)

In His love (Mark Patterson)

Irish Blessing (James E. Moore)
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Deze zangavond werd mede
mogelijk gemaakt door:

Rabobank Noordoost Friesland
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" Programma zangavond
vrijdag 25 februari 2on11
in de Fonteinkerk te Dokkum
aanvang 19:30 uur

Gastkoor:
De Sionsjongers uit Niawier
o.l.v. de heer F. de Vries

Organiste:
Zwaanette Dijkstra

Deelnemende koren:
Cantate Deo - Dokkum
De Lofstem - Ee
Willibrordus Koor - Holwerd
Sjong de Heare - Oosternijkerk
Sursum Corda - Anjum
De Sionsjongers — Niawier

Met medewerking van:
Kerkkoor Aalsum Wetzens
o.L.v. de heer J. Wagenaar



Opening en welkomstwoord

Samenzang:
Lied 301:1,2en5

1. Wij moeten Gode zingen
halleluyja,
om alle goede dingen
halleluja,
al zijn wij vreemdelingen
in schande en in scha,
Gij zendt uw zegeningen
halleluja.

2. Hij schenkt de levensadem,
Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade
is Hij nabij geweest,
aan al wie Hem aanbaden,
aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade,
de minsten allermeest.

3. Wij moeten Gode zingen
halleluja,
de Heer van alle dingen
die leeft in gloria,
met alle stervelingen,
niets komt zijn eer te na,
wij moeten Gode zingen
halleluja.

Gebed

Optreden vier koren
(gastkoor en verder volgens loting)

Tijdens orgelspel collecte

Pauze
Zingen van het bondslied (staande):

Ien fan geast en siele,
fan Gods ljocht oerstriele,
ien yn wurd en died.
Ien om te ferklankjen,
ien om God te tankjen,
ien yn lof en liet.

Ien us begjin,
ien doel en sin,
om yn al us striid en stribjen,
ta Gods ear te libjen!
Ien fan geast en siele,
fan Gods ljocht oerstriele,
ien yn wurd en died.
Ien om te ferklankjen,
ien om God te tankjen,
ien yn lof en liet.

Driuw de lof nei boppen,
om it ut te roppen,
mei in tawijd hert.

Sjong Gods grutte namme,
dy’t us nea beskamme,
Hy ferlit as net.

Hy is de Hear,

Him wéz’ us ear,

Him salang’t wy loovje kinne,
Him de lof allinne!
Driuw de lof nei boppen,
om it ut te roppen,
mei in tawijd hert.
Sjong Gods grutte namme,
dy’t is nea beskamme,
Hy ferlit as net.

Optreden van drie koren volgens loting

Samenzang:
Lied 443:1,2en3

1. Liefde Gods die elk beminnen
hemelhoog te boven gaat,
kom in onze harten binnen
met uw milde overdaad.
Jezus, één en al ontferming,
daal vanuit den hoge neer
met uw heerlijke bescherming
in ons bevend hart, o Heer.

2. God almachtig boven mate,
die zo nederig verscheen,
keer opeens terug en laat ons
nooit meer, nooit meer hier alleen.
Laat ons in de kerk U prijzen
met uw heiligen omhoog
tot in ’s hemels paradijzen
wij U zien van oog tot oog.

3. Wat Gij eenmaal zijt begonnen
o voltooi het: maak ons rein,
tot de wereld is gewonnen
en in U hersteld zal zijn,
tot wij eeuwig bij U wonen,
schrijdende van licht tot licht,
leggend onze gouden kronen
zingend voor uw aangezicht.
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