Liturgie
voor de morgendienst op 1ste Pinksterdag

4 juni 2006
9.30 uur te Oosternijkerk

Veel mensen komen weer

het feest van Pinksteren bezingen.
Veel mensen komen naar het feest.
en geven “eerstelingen’’.

Ook vele vrienden van de Heer
zijn op het feest en bidden.

Zij vragen samen aan hun Heer:
“"Kom spoedigin ons midden™.

Dan komtals vuur en wind, Gods Gee:
op allen nederdalen.

Dan spreekt met vuur en wind Gods
Geest

zich uitin alle talen.

Enzie zestaanin vuuren vlam

en kunnen niet meer zwijgen.
Enhoor, ze gaan met vuuren vlam
nu van Gods Geest getuigen.

En wel drieduizend op het feest
beleven wat zij hopen.

Voor wel drieduizend op het feest
gaat nu de toekomst open!

Zo mogen velen door Gods Geest
Hun nieuw begin bezingen.

Ja. velen worden op dit feest
Nuzelfde “eerstelingen™!

Voorganger: ds. M.H. van de Graaf
Organist:  dhr. [j. Weidenaar
M.m.v.: zangkoor Sjong de Heare o.1.v. B. Hoekstra.




