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Beste mensen,

De tijd van ‘laze away the days’ is voor velen weer aangebroken. De fiets, de auto de
benenwagen of de tuinstoel staat weer een tijdje extra in de belangstelling, en een enkeling
gaat zelfs van de veronderstelling uit dat water is om ‘erin’ en niet om ‘erop’. De map gaat
waarschijnlijk de kast in en het zingen beperkt zich tot de zondag of onder de douche, al dan
niet tot vermaak van de buren.

De eerste dinsdag van september branden wij weer los om ons te preparen voor het festijn te
Joure, waar we de volgende stukken ten gehore willen brengen;

- Al myn hoop

- Hoe goed is’t my

- Schnitters Tod

- Waldes Nacht

- Ich fahr dahin

- Daar was een wuf

- May the road rise to meet you

Mocht er iets niet lukken , dan kan het er altijd nog af.

Op 1 mogelijke vakantieactiviteit zou ik de aandacht willen vestigen. Op zondag 10 juli geeft
Cantatrix om 19.45 een concert in de Maartenskerk van Westergeest. Een prachtig Romaans
gebouw met een fraai fresco op het plafond in het koor. Wij zingen daar zeer toegankelijke
muziek, waarvan het grootste deel meegaat naar Arezzo waar we weer mee hopen te doen aan
een internationaal concours en, eigenlijk veel leuker, een aantal concerten te verzorgen in het
Toscane tussen Florence en Rome. De toegang in Westergeest bedraagt 5 euro en het
programma wordt door een van de koorleden toegelicht.

Wat ‘Sjong de Heare’ betreft, hebben we dit jaar laten zien dat we nog steeds muziek
aankunnen die ons ligt en dat we ook verder komen dan alleen het produceren van de noten.
Want wat er niet op papier staat: daar gaat het vaak om.

Een goede vakantie toegewenst,

Bauke.



