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Gezang 26 vers 1en 3

Daar is uit 's werelds duist(e)re wolken

een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel alle volken

en gij, mijn ziele, bidt het aan!

Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood.

De nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.

Wat heil, een Kind is ons geboren,
een Zoon gegeven door Gods kracht!
De heerschappij zal Hem beharen,
Zijn last is licht, Zijn juk is zacht.

Zijn naam is ‘Wonderbaar’, Zijn daden

zijn wondren van genade-alleen.
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,

verzoend voor 't oog des Vaders tre(d)en.

Gezang 139

Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,

ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuw geboren Kind!

Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,

ziet, die 't licht is, in de nacht,

ziet die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken bindt,

die met Zijne godheid wandelt

op de vieugels van de wind.

Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden

zonder teken van verstand,

die de hemel moet verblijden,

die de kroon der wijsheid spant.
Ziet, hoe tere is de Here,

die 't al draagt in Zijne hand.

O Heer Jesu, God en mense,

die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense,
geef mij door Uw kindsheid raad.
Sterk mij door Uw tere handen,
maak mij door Uw kleinheid groot,
maak mij vrij door Uwe banden,
maak mij rijk door Uwe nood,
maak mij blijde door Uw lijden,
maak mij levend door Uw dood!

Lied 23 uit het gele boekje
Heerlijk klonk het lied der Eng'len
in het veld van Efrata:

Ere zij God in de hoge,
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Jezus kwam op aarde neder,

als een kindje klein en teer.

Maar, hoe arm Hij toen mocht wezen,
Hij was aller Hoofd en Heer

In een kribbe lag Hij neder.
Weldra werd een kruis Zijn troon.
Ja, om zondaars te verlossen
droeg Hij spot en smaad en hoon.

Leer ons bij Uw kribbe buigen.
Leer ons knielen bij Uw kruis.
Leer ons in Uw naam geloven.
Neem ons eens in 't Vaderhuis.

Gezang 135

Hoor, de englen zingen d’ eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede-op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethiehem!
Hoor, de englen zingen d’ eer
van de nieuwgeboren Heer!

Hij, die heerst op ‘s hemels troon,
Heere Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd

op een tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,

woord dat viees geworden Zijt,
tussen alle mensen in

in het menselijk gezin.

Hoor, de englen zingen d’ eer
van de nieuwgeboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft

en op aarde vrede geetft,

Gij die ons geworden zijt

taal en teken in de tijd,

al Uw glorie legt Gij af

ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de englen zingen d’ eer
van de nieuwgeboren Heer!

ELB 101

Ere zij God, ere zij God,

in de hoge, in de hoge, in de hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen!

Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge!

Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde,

looft de Heer, Halleiuja in de mensen, in de mensen, een welbehagen,
in de mensen, een welbehagen, een welbehagen.
refrein: Vrede zal op aarde dagen. Ere zij God, ere zij God,

God heeft in de mens behagen. in de hoge, in de hoge, in de hoge!
Zalig, die naar vrede vragen: Vrede op aarde, vrede op aarde,
Jezus geeft die, hoort Zijn stem! in de mensen een welbehagen! Amen, amen.



