“Sjong de Heare"” - Easternijtsjerk.

Te sjongen lieten yn it ferpleechtehas Dokkum
op tongerdei 19 maaie 1994.

-t Heelal zingt Godes lof
Looft blij de Heer

Hoor naar Jezus rede
Groot is Uw trouw

Gez.291 O God van hemel zee en aard
Ver boven prachtig sterrendak
Gez.463 0 Heer die onze vader zijt
Heer wij staan hier hand in hand

Yn d iere moarn

Al rdzen alle wélden
It a4ldershiGs
Breidzje

Ps.23 Mijn Herder is de Heer
Leer mij Uw weg

In stil vertrouwen

Oan Jo de Lof

De namers mei in * kinne y.f.m. de tiid-lingte
miskien ferfalle.

Koorzingin

het verpleeghuis

Donderdag 19 mei werd de
ontspanningsavond in het ver-
pleeghuis ,,De Sionsberg” te
Dokkum verzorgd door het
koor ,Sjong De Heare” uit
Oosternijkerk o.l.v. dirigent F.
Hofma uit Kollum. Mevrouw
A. Schilstra kon een groot aan-
tal bewoners en gasten wel-
kom heten. Als eerste zong het
koor de liederen , Het heelal
zingt Gods Lof” en ,,Groot is
Uw trouw, o Heer”. Naast
koorzang was er ter afwisse-
ling samenzang en las
mevrouw D. Miedema-Berg-
sma een gedicht van Nel Ben-
schop getiteld ,,Speciaal voor
jou”. Mevrouw L. Hofma-de
Haan (echtgenote van de diri-
gent) zong met pianobegelei-
ding van haar man een twee-
tal solo’s. Na de pauze werden
o.a. Fryske lieten gezongen en
las mevrouw Dj. Holwerda-de
Vries een verhaal getiteld ‘De
ald boere-arbeider’. De
geslaagde avond werd beslo-
ten met het lied ,,Oan Jo de
lof”.
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