Wegens vertrek naar Rijssen

Ds. A. v.d. Berg nam afscheid
van Qosternijkerk

Na bijna vijf jaar predikant te zijn geweest van de gereformeerde kerk te
Oosternijkerk heeft ds. A. v.d. Berg zondagmiddag afscheid genomen. Dit
wegens vertek naar Rijssen in de classis Deventer.

Het was een druk bezochte kerkdienst. Ook vele leden van de plaatselijke her-
vormde kerk waren aanwezig, alsmede diver-e genodigden waaronder een ver-
tegenwoordiging van de classis Dokkum.

Medewerking aan deze afscheidsdienst werd verleend door de zangver.
’Sjong de Heare’’ onder leiding van dhr.-F. Hofma.

Ds. v.d. Berg had als thema voor z’n prediking gekozen *’Licht’’ naar aanlei-
ding van Matth. 5: 14 A waar geschreven staat: >’Gij zijt het licht der wereld”’.

’Licht is iets”’, aldus ds. v.d. Berg ’waar
we niet zonder kunnen. Mens en dier, ja
heel de schepping is afhankelijk van licht.
God schiep als eerste het licht. Licht
brengt leven. Alles fleurt op als het licht
is. Het donker schrikt af. We worden er
triest door. Laat ons dat licht dan ook
waarderen. Als de Here Jezus dan ook
zegt ’Gij zijt het licht der wereld’’, dan
krijgen we de opdracht om als lichtdra-
gers in dit leven te staan. Om licht te bren-
gen, waar men dreigt onder te gaan in ver-
driet en door tegenslagen en het leven zo
verduisterd wordt dat men het soms niet
meer ziet zitten.

Ds. v.d. Berg beéindigde z’n preek met
een teken van licht. Door het predikants-
gezin werd aan elke kerkganger een kaars

weg’’. De samenwerking is hier in Qoster-
nijkerk van dien aard dat we eigenlijk niet
meer kunnen spreken van twee verschil-
lende kerken. Het is heel goed.

Ook als collega’s hebben we altijd een
prettige samenwerking gehad. Hopenlijk
zal het zo blijven ook als er te zijner tijd
weer een nieuwe predikant komt. Gods
zegen toegewenst ook in Uw nieuwe ge-
meente Rijssen.

Namens de school werd het woord ge-
voerd door voorzitter J. Post die dominee
en mevr. v.d. Berg hartelijk bedankte

voor de goede samenwerking bij de
diensten waar de school bij was betrok-
ken. Dhr. Post bood ds. v.d. Berg als
aandenken een schoollei aan met daarop
vermeld ’Ta oantinken oan de Foeke
Sjoerdsskoalle Easternijtsjerk’’.

Ook waren er dankwoorden van mevr.
Attema van Hantumeruitburen. ’Dank
dominee voor alles wat U in die moeilijke
tijden voor ons hebt betekend. Wij zullen
dit nooit vergeten’’.

Laatste spreker was collega ds. J. Bol uit
Rijssen: "'Blij dat U komt in Rijssen en
gemeente van Oosternijkerk sterkte bij
het zoeken naar een opvolger’’.

Dankwoorden
Ds. van der Berg sprak tenslotte dank-
woorden aan het adres van de afgevaar-
digden.
Dank organisten voor de prettige samen-
werking.
Dank ook kostersechtparen, dank zang-
vereniging voor het meewerken aan deze
dienst.
Hartelijk dank aan allen die hebben mee-
gewerkt aan de jeugddiensten. Het wds al-
lemaal heel fijn om dit mee te beleven.
In het dorpshuis ’De Terp’’ kon een
ieder nog met een handdruk afscheid ne-
men van het gezin Van der Berg.
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uitgereikt.

Na de dienst kwamen verschillende spre-
kers aan het woord. Namens de kerke-
raad en gemeente sprak ouderling F. de
Boer.

Bijna 5 jaar als predikant in ons midden
en bijna 6 jaar als pastoriebewoners. Het
vertrek had om ons, aldus br. de Boer,
nog wel uitgesteld kunnen worden maar
het is dus nu zo geregeld.

Er was ook een voorstel om uw
vrouw, Annie v.d. Berg hier voorlopig
te laten en dat zij zich kon bezig hou-
den met het kerkelijk winterwerk,
maar ook dat bleek helaas niet te kun-
nen zodat we genoodzaakt zijn af-
scheid te nemen van het hele gezin v.d.
Berg. Als een kandidaat voor het eerst
moet beginnen in een gemeente moet
je maar afwachten met wat voor men-
sen je te maken krijgt maar gelukkig
hebben we het altijd goed met elkaar
kunnen vinden.

Ook op sportgebied (volleybal) was U al-
tijd een fanatiek speler. Misschien dat in
de toekomst andere buurten nu ook eens
no. 1 kunnen worden.

In deze vijf jaar hebt U lief en leed meege-
maakt. Er zijn ook moeilijke momenten
geweest, maar U heeft altijd troost kun-
nen brengen met Gods Woord. Door de
gemeente werd het gezin.v.d. Berg nog
toegezongen Lied 409 : 5.

Vervolgens kwamen afgevaardigden aan
het woord. Namens classis Dokkum
sprak ds. Santing van Nes.

Afscheid Fam. Van der Berg.

Aanstaande zondagmiddag om 4 uur neemt ds. v.d.
Berg afscheid van onze gemeente. In overleg met de
fam. V.d. Berg nodigt de kerkeraad iedereen van harte
uit na de kerkdienst in het dorpshuis de Terp te komen
om onder het genot van een kop koffie afscheid te
nemen van de fam. V.d. Berg.

Voor diegenen die geen mogelijkheid hebben om naar
de Terp te komen zal er in de konsistorie een korte
gelegenheid zijn met een handdruk afscheid te nemen
vande fam. V.d. Berg.

En dan wensen wij een ieder een mooie en gezegende
zondag toe!

De kerkeraad

Vertrokken met gezinsatt.: fam. ds. G. A. van der Berg,
A. van der Berg-Hoeksma en hun kinderen Arjan Wijt-
se, Nynke Marije, Eke Elbrich, Retse Auke en Jelte
Fedde. Zij wonen nu Kruisweg 21,7461 ZV Rijssen.

We mochten zondag 4 okt. afscheid nemen van ds. Van
der Berg met zijn gezin. Zij mochten hier bijna 5 jaar
werkzaam zijn in onze gemeente. Dankbaar zijn we
voor wat zij voor onze gemeente gedaan en betekend
hebben. Wij geven hun de wens mee dat ze met Gods
hulp ook in hun nieuwe woonplaats verder mogen gaan
met het werk in Zijn Koninkrijk en tot opbouw van hun
gemeente.




Brief uit Rijssen. Lieve mensen van Oosternijkerk. De
afgelopen weken zijn omgevlogen. Dagen van werken,
vloerbedekking eruit, vloerbedekking erin. Dagen van
sjorren en sjouwen met meubels en verhuisdozen. Ge-
lukkig verliep de overgang prima. Het duurde niet zo
lang of we waren al weer aardig op orde in ons huis aan
de Kruisweg 21 te Rijssen. We hadden er eerst wel
moeite mee om die prachtige grote pastorie van Ooster-
nijkerk te verlaten. Maar zie, de ruimte in het nieuwe
huis viel mee. En we zijn blij dat ook de kinderen het
hier naar hun zin hebben, zowel op school als met
vrienden en vriendinnen.

Nogmaals, zulke dagen vliegen om. Er moest ontzet-
tend veel geregeld worden. Niet in de laatste plaats ook
voor de intredezondag 18 okt. jl. Wel, het is een
heerlijke dag geworden!! ’s Morgens de bevestiging
door ds. J. Bol en ’s middags de intrededienst met veel

genodigden uit de omgeving. En . . . ja, het kan natuur-
lijk aan het prachtige zonnige weer gelegen hebben,
maar toch . .. wat een formidabele verrassing . . . zo-
veel oude bekende gezichten . . . wel zo’n dertig men-
sen, helemaal uit Oosternijkerk gekomen, om te laten
merken dat de band met ons nog stevig en hecht is. We
hoorden dankbare woorden uit de mond van F. de Boer,
en uit alle Friese kelen klonk een lied dav’rend in het
rond. Onbeschrijflijk fijn! Hartverwarmend! Het ap-
plaus was op z'n plaats. En daarom ook deze brief.
Lieve, mensen, bedankt! En we zeggen maar 'gewoon’
doch heel gemeend: tot ziens!

Gerlof en Annie van der Berg.

Bedankt!!! gemeente van Oosternijkerk, bedankt. Met
een enorm dankbaar gevoel kijken we terug naar de
afscheidsdienst van afgelopen zondag 4 okt. 1987.
Zoveel lieve mensen, die we de hand nog mochten
drukken; fijne, warme, bemoedigende woorden; goede
wensen voor de toekomst etc. Uw hartelijkheid en
warmte betekent veel voor ons. Het geeft ons de moed
om de toekomst “licht” te zien. We verliezen elkaar
zeker niet uit het oog, want we zullen best wel weer
eens langskomen, en velen hebben beloofd ons in
Rijssen te bezoeken.

We zijn dankbaar voor de afgelopen vijf jaar, dat we in
Oosternijkerk hebben gewoond, gewerkt, geleefd! Als u
dit leest zijn we op weg naar onze nieuwe woonplaats
en is de Mounewei 2 leeg. Wat tot nu toe via de pastorie
ging, mag voortaan naar de scriba Sj. H. Dijkstra,
Langgrousterwei 20, tel. 1289. Dat geldt ook voor de
kerkbode-kopij.

Op 18 oktober a.s. zal de intrededienst plaatsvinden om
half vier ’s middags in de Ontmoetingskerk te Rijssen.
Wij wonen daar — en ieder mag zich daar welkom weten
— aan de Kruisweg 21, 7461 ZV Rijssen, tel. 05480 —
19458. Wij wensen u voor de toekomst in het bijzonder
Gods rijke en onmisbare Zegen toe. Sjalom!

In Christus verbonden,
fam. G. A. van der Berg.



