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Begonnen te Oosternijkerk

Het echtpaar Pilon, geflankeerd door dia.
ken Kl. Heeringa-Holwerda (links) en ou:
derling F. de Boer.

Ds. P.K. Pilon kwart eeuw Geref.

predikant

De Gereformeerde kerk van Oosternij-
kerk heeft gister met haar vroegere predi-
kant drs. P.K. Pilon (51) een paar fijne
diensten beleefd.

Ds. Pilon was 6 mei j.1. 25 jaar predikant
en begon zijn werk in 1962 te Oosternij-
kerk. Hij werd toen in het ambt bevestigd
door z’n schoonvader ds. D.A. Vogel te
Geleen.

Ondanks het feit dat drs. Pilon vele jaren
in het buitenland werkte is de band met de
gemeente van Oosternijkerk behoorlijk
hecht gebleven. Als hij in Nederland was
zoch hij z’n eerste gemeente zeker op,
waar hij erg geliefd is.

Bijna vijf jaren heeft de jubilerende pre-
dikant de gemeente van Oosternijkerk ge-
diend, daarna stelde hij zich in dienst van
de Zending en was werkzaam in Indonesié

(Makassar). Van 1977 tot 1986 was hij
predikant van de Ned. Prot. Gemeen-
schap te Luxemburg, thans staat hij te
Grijpskerk.

Prediking

Als tekst voor z’n prediking in de mor-
gendienst had drs. Pilon gekozen de
hoofdstukken 2 en 3 van het boek Jo-
na, waar het gaat over Gods goedertie-
renheid en barmhartigheid. Over God
die vergeeft, als de mens zich bekeert.
Jona vond dat niet goed van God. Hij
wilde zich graag verlustigen in de on-
dergang van de grote stad Ninevé.
God was echter barmhartig. Ook wij
kunnen er op rekenen dat God door
zijn Zoon Jezus Christus ons in gena-
de wil aannemen.

De tekst voor de middagdienst was uit Ps.
118: ’Looft de Here, want Hij is goed’.
Wij zeggen het gemakkelijk, we zingen

het gemakkelijk. Maar is het zo van-
zelfsprekend?

In tegenspoed gaat dat niet zo gemakke-
lijk. Laat ons dit Vasthouden: de Here is
goed, omdat Hij erbij wil zijn en ons
nooit alleen laat.

Ook 25 jaar getrouwd

Na de dienst werd de jubilerende predi-
kant namens kerkeraad en gemeente toe:
gesproken door ouderling F. de Boer. De-
ze schetste in het kort de jaren die domi:
nee en mevrouw Pilon - ze waren dezel
dagen 25 jaar getrouwd - in Oosternijkerk
mochten doorbrengen. Voor ds. Pilor
had hij het boek *Het Christendom in d¢
Middeleeuwen’ en voor diens vrouw eer
boeket bloemen.

In het dorpshuis was tenslotte nog een ge
zellig samenzijn. Ds. Pilon bedankte ir
hartelijke bewoordingen voor de manie
waarop deze mijlpaal in z'n leven glans i
gegeven en voor de geschenken die zij i
ontvangst mochten nemen.



